FABELTJESKRANT

SankIZéb ,%1 ﬂﬂ?
ol # ho
Voorﬂ/%i, egrlfﬂoig

Voor w#

/:0]% /j/kt met &
. &7

3
commentaar teer ge ¥

EINDELIJK VREDE!

Historische wapenstilstand
na eeuwen bloedvergieten

Het is nauwelijks te geloven, maar het is echt:
na eeuwen van geweld tussen roofdieren en
prooidieren is er sinds gisteren eindelijk vrede
in het dierenrijk. Nachtenlang werd er achter
gesloten deuren onderhandeld en nu ligt er een
akkoord dat alles verandert.

De grote doorbraak kwam er dankzij Belijn de ram,

geestelijk leider, en Haarsint de wolvin. Zij slaagden
in wat niemand ooit voor mogelijk hield: roofdieren

en prooidieren rond één tafel krijgen — en hen laten
tekenen.

De kern van de deal? Dieren zullen elkaar niet
langer doden. Vooral voor de roofdieren is dat een
enorme ommezwaai. Isengrijn de wolf en Bruun de
beer gingen akkoord om hun vleesdieet op fe geven
en vegetarisch te gaan leven. Dat deden ze niet
zomaar: in ruil blijft het dierenrijk een monarchie,
met een leeuw aan het hoofd.

Na de mysterieuze dood van onze vorige koning —
tot vandaag omgeven door vragen — klimt zijn zoon
Nobel op de troon. De hoop is dat hij voor rust en
stabiliteit kan zorgen in een periode waarin alles
verandert.

Opvallend: boerderijdieren speelden een sleutelrol.
Onder leiding van Belijn de ram, met steun van
Cantecleer de haan en een massa pluimvee, werd
bedongen dat christelijke waarden voortaan de basis
vormen van het bestuur. Vergeving, zorg voor
zwakkeren en samenleven in vrede staan centraal in
wat nu al “Nobels Godsvrede” wordt genoemd.

Ook Cuwaart de haas is tevreden. Hij benadrukt
vooral het veiligheidsgevoel: eindelijk een
samenleving waarin élk dier zich beschermd mag
voelen, geinspireerd door hoe mensen hun wereld
organiseren.

Niet iedereen praat evenveel. Tibeert de kater en
Reinaart de vos houden zich opvallend stil. Cortoys
de hond daarentegen sprak zich lvid en duidelijk vit:
hij steunt het akkoord én bekeerde zich tot het
christendom.

Blijft de vrede duren? Dat zal moeten blijken. Maar
voorlopig overheerst hoop — en dat alleen al is
historisch.
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FEEST OP KOMST!

Koning Nobel roept alle dieren samen voor grote Rijksdag
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Koning Nobel zit nog maar net op de troon, maar hij laat er geen gras over groeien.
Hij roept dlle dieren bijeen voor een feestelijke Rijksdag om de nieuwe Godsvrede
te vieren. En dat in de lente — symbolischer kan haast niet.

De organisatie ligt in handen van Belijn de ram,
die steeds meer vitgroeit tot de spil van het nieuwe
bewind.

“We hopen dat het feest nog meer
dieren zal inspireren om zich bij het

geloof aan te sluiten.”
Belijn de ram

Volgens hem wordt het niet alleen een feest, maar
ook een oefening in “menselijk gedrag”. Er komt
muziek, er wordt gedanst, en — grapte hij —
misschien zelfs gekust.

Rode pet

Wie Belijn de laatste tijd zag, kon het niet
missen: hij draagt trofs een rode pet. Dat
hoofddeksel is razend populair bij nieuwe
christenen en groeide vt tot hét symbool van de
nieuwe orde. Vooral jonge dieren dragen het met
trots. Belijn hoopt dat het feest nog meer dieren
zal inspireren om zich bij het geloof aan te
sluiten.

Is er gevaar voor onrust? Volgens Belijn niet. Al
is het geen geheim dat Isengrijn de wolf en
Tibeert de kater het tempo van de veranderingen
“wel erg snel” vinden.
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